Voorbeelden van agressie


door

Anja Bruijkers
(Namen zijn fictief)
In het verpleeghuis komen verschillende mensen met verschillende achtergronden en ziektebeelden. 
Het zijn mensen van verschillende leeftijden maar wel boven de 65 jaar, maar veelal wel mensen met een zwarte of grijze bladzijde in hun leven. Het zijn veelal soms ex psychiatrische cliënten of mensen met een bepaalde vorm van dementie.
Wanneer treedt er agressie op?

Verbale agressie:

Iemand praat te hard, heeft een duidelijke mening overal over. Vooral over, die mensen die maar steun trekken en niets uitvoeren. Ze zouden deze mensen verplicht moeten laten gaan werken, net als in Rotterdam, daar moeten de drugsverslaafden ook werken voor een slaapplaats. (Norma betaalt hen daarvoor……….)

Aan het tafeltje er naast voelt iemand zich kennelijk aangesproken….. staat op: Nou moet jij eens je grote muil houden……..
Wat zeg / doe je als vrijwilliger? 

De vaste groep tegen………………
Er is een vaste groep mensen in het restaurant van het verpleeghuis, die altijd op dezelfde plek zit. De regels van het verpleeghuis, die er zijn, worden door hen goed in de gaten gehouden.
Frank komt binnen, die wil aanschuiven bij de vaste groep, maar hij mag er niet bijkomen want Sonja zit hier……….. (In feite willen zij hem niet bij hun clubje hebben).
Mopperend staat hij op en gaat bij de andere tafel zitten, hij pakt de kan met water en zet die op zijn tafel neer, alles klotst erover heen en zo ook over de kleren van Meneer Henk. Die stuift op wel pot verdorie, nou is het helemaal mooi ………….Jij moet je grote mond houden, roept Frank en verhit als hij is, dreigt hij het glas met water in het gezicht te gooien van Meneer Henk. De vaste groep gaat zich ermee bemoeien en zegt tegen de vrijwilliger: Zet Frank de deur uit, hij houdt zich niet aan de regels ………………

Wat  zeg/doe je als vrijwilliger?
Geen medicijnen meer innemen………
Carla is manisch depressief en moet hiervoor medicijnen inslikken. Het ging het afgelopen half jaar erg goed, maar de laatste weken, juist nu het zo warm weer is, zie je dat ze steeds drukker wordt. Als je haar vraagt of ze haar medicijnen wel nog inneemt……….. krijst ze het uit: waar bemoei jij je mee? Je lijkt mijn psychiater wel, ik kan mijn leven zelf wel regelen hoor en als ik hier niet meer welkom ben, ze draait zich om…………. Gaat staan en pakt zo de plantenbak die op het tafeltje staat en wil dat naar je toe gooien………….. 

Wat doe/zeg je als vrijwilliger ? 
